
Asserstraat 43, Rolde 

 

Aron en Anna Schaap-Stein en hun kinderen Joachim 

Isaak en Leoni Julia Antoinette zijn in 1939, samen met 

het gezin van Arons broer Bendix Schaap,  vanwege de 

Nazi-dreiging in Duitsland uit hun woonplaats  Lathen 

naar Nederland gevlucht. Beide gezinnen vestigden zich 

eerst in het pand aan de Asserstraat 1, dat op dat moment 

leegstond. Niet lang daarna werd dit pand gekocht door 

transportbedrijf (later taxibedrijf) Takens. 

Het gezin verhuisde daarop naar de Asserstraat 43. Aron 

Schaap was in zijn geboorteplaats Lathen veekoopman 

en in Nederland zette hij dit beroep voort. 

Op vrijdag 2 oktober kregen de gezinnen Schaap overdag 

bezoek van veldwachter Andries Eleveld, die hun 

vertelde dat ze zich die dag voor 21.00 uur moesten 

melden in het doorgangskamp Westerbork. Het verhaal 

gaat dat veldwachter Eleveld de beide families heeft 

voorgesteld  om onder te duiken. Beide gezinnen 

besloten dat niet te doen. Ze wilden anderen niet in 

gevaar brengen. 

Ze werden op 2 oktober 1942 met een vrachtwagen naar 

Westerbork gebracht. Bij het vertrek uit de Asserstraat 

protesteerden de vrouwen zo erg, dat het gegil in het hele 

dorp te horen was. 



Bij aankomst in Westerbork mochten ze alleen een koffer 

houden. De inhoud werd op straat gegooid. Aron Schaap, 

zijn vrouw Anna en dochter Leoni werden op 26 oktober 

1942 in Auschwitz  vergast. Aron 

werd 56, Anna 42  en Leoni 14 jaar. 

Zoon Joachim is,  volgens Joodse 

archieven,  op 31 maart 1944 op 17-

jarige leeftijd ‘ergens in Midden-

Europa gestorven’. 


