
Asserstraat 1, Rolde 

 

Bendix en Milly Schaap-Simon woonden met hun 

kinderen August, Sonja en Fritz tot 1939 in het Duitse 

plaatsje Lathen, vlak over de grens bij Ter Apel. Het 

gezin vluchtte in 1939, door de toenemende Nazi-terreur, 

samen met het gezin van zijn broer Aron Schaap naar 

Nederland. Beide gezinnen kwamen in Rolde te wonen 

aan de Asserstraat 1. Het pand werd al vrij snel gekocht 

door transportbedrijf (later taxibedrijf) Takens. De 

familie Bendix Schaap bleef in haar gedeelte van het huis 

wonen. De familie Takens verbleef in de andere de 

woning van het pand. Aron Schaap en zijn gezin 

verhuisden  naar de Asserstraat 43. Bendix Schaap was, 

net als zijn broer Aron, veehandelaar en bleef dit in 

Nederland beoefenen om in het levensonderhoud van het 

gezin te voorzien. Zij waren redelijk welgesteld, 

afgaande op de meubels die ze in hun huis hadden. 

Veldwachter Andries Eleveld bezocht op 2 oktober 1942 

overdag de beide gezinnen Schaap om hun te melden dat 

ze zich voor 21.00 uur moesten melden bij de poort van 

het doorgangskamp in Westerbork. Ook heeft hij de 

beide families waarschijnlijk de suggestie gedaan om 

onder te duiken. Zij hebben dit geweigerd, om anderen 

niet in gevaar te brengen. Hoe ze in kamp Westerbork 



kwamen, moesten ze zelf maar uitzoeken. De familie 

Takens bood daarna aan ze in een vrachtwagen te 

brengen, begeleid door veldwachter Eleveld. De 

woonruimten van beide families aan de Asserstraat 1 en 

43 werden vrijwel meteen door de Duitsers verzegeld. 

Het hele gezin is in Auschwitz omgebracht. Moeder 

Milly, dochter Sonja en zoon Fritz op 26 oktober 1942 op 

de leeftijd van respectievelijk 43, 17 en 11 jaar. August, 

die op dat moment 16 jaar 

was, werd op 9 december 

1942 vergast. Bendix stierf 

tenslotte op 28 februari 1943 

op 50 jarige leeftijd in de 

gaskamers van Auschwitz. 


