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Bernard Gottfriedt zette de manufacturenzaak van zijn ouders 

voort in Gieten, samen met zijn zus Johanna en zijn broer 

David, na het overlijden van vader Aäron in 1900. Hun nichtje 

Jeanette Gottfriedt woonde bij hen in. Jeanette leerde in Gieten 

de veehandelaar Mendel Meijer kennen en ze trouwden in 1919. 

Ook hij trok bij de familie Gottfriedt in. In 1926 verkochten 

Bernard Gottfriedt en zijn  zus de manufacturenzaak aan 

Mendel Meijer. Broer en zus Gottfriedt bleven bij Mendel en 

Jeanette inwonen. Johanna overleed in 1939. Bernard Gottfriedt 

werd in de nacht van 2 op 3 oktober, samen met de familie 

Meijer en de inwonende kostganger Izaäk de Bruin naar 

Westerbork afgevoerd. Op 5 oktober 1942 werd Bernard 

Gottfriedt, 80 jaar oud, naar Auschwitz gedeporteerd en reeds 

op 8 oktober de gaskamer ingedreven. 

Mendel Meijer en Jeanette Gottfriedt kregen drie kinderen, 

Jozef, Salomon en Sara Johanna. Vanaf 1935 woonde een 

kostganger bij de familie Meijer in: Izaäk Meijer De Bruin, 

keurmeester bij Udema in Gieten, in dienst van de gemeente. 

Op 29 mei 1941 werd hij door het NSB-College van B&W per 

brief ervan op de hoogte gesteld dat zijn pensioengrondslag met 

terugwerkende kracht werd verlaagd, omdat hij “niet van 

Arisch bloed” was. 

De familie Meijer leefde volledig opgenomen in de Gietense 

gemeenschap en nam actief deel in verenigingen en besturen. 

Sport speelde een belangrijke rol bij de familie Meijer. Zo was 

Mendel Meijer jarenlang bestuurslid van de KNVB, afdeling 

Drenthe. Alle gezinsleden waren liefhebber van de zwemsport. 

In augustus 1942 werden de twee jongens, Jozef en Salomon, 
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via kamp ‘Linde’ in Zuidwolde naar kamp Westerbork 

gestuurd. Daar zijn ze gebleven tot 23 september  1942, toen ze 

naar Auschwitz werden gedeporteerd. Salomon is daar op 26 en 

Jozef op 30 september om het leven gebracht. In de nacht van 2 

op 3 oktober 1942 werden Mendel Meijer, Jeanette Meijer-

Gottfriedt, hun dochter Sara, oom Bernard Gottfriedt en  Izaäk 

Meijer de Bruin uit hun huis gehaald en samen met de families 

Valk en Nijveen naar Westerbork getransporteerd. Vanuit 

Westerbork werden Jeanette Meijer Gottfriedt, haar dochter 

Sara, 15 jaar en Izaäk Meijer de Bruin op 5 oktober naar 

Auschwitz afgevoerd. Sara ging meteen naar de gaskamers. 

Haar moeder stierf daar op 31 mei 1943 op 50 jarige leeftijd. 

Mendel Meijer heeft als enige het vernietigingskamp overleefd. 

Mendel was gebroken en verkocht de winkel in 1955. Hij 

vertrok naar Groningen en 

hertrouwde met Mathilda Hes. 

Mendel heeft zijn ervaringen op 

papier gezet  voor het Rijksinstituut 

voor Oorlogsdocumentatie. 

Izaäk Meijer De Bruin is in 

Auschwitz op een onbekende 

datum overleden, uiterlijk 31 

december 1944, op de leeftijd van 

36 jaar. 


